
Voetbal kamp Marbella VV Nieuwerkerk 2024: 

 

 

Zoals gebruikelijk werd er weer een trainingskamp georganiseerd door de vv 
Nieuwerkerk, dit was van 11 t/m 15 januari, bestemming Marbella en dat was nodig ook, 
ons vlaggenschip stond op de laatste plaats, onze selectie was nodig aan wat goede tips 
van ondergetekende toe, er waren wat nieuwe bestuursleden aangesteld, om een lang 
verhaal kost te maken, erg veel werk voor mij. 

Dag 1 

Eindelijk was het zover, op de heenreis ging het al fout, iedereen moest op eigen 
gelegenheid naar Schiphol, Rotterdam was dichterbij, de groep werd in tweeën gesplitst, 
hetgeen de teamgeest niet ten goede kwam. Sponsoren en bestuur vlogen om 5 uur in 
de middag, terwijl de selectie al om 8.30 uur vlogen die ochtend. Maar ja, qua 
organisatie heb je goede mensen nodig en die hebben we klaarblijkelijk niet. Uiteraard 
tijdens de heenvlucht kennis gemaakt met de sponsoren en bestuur, Teus luchhies was 
er weer bij, Maxxie overgewicht van Hartog Bouw/Zuidplas Dakbedekkingen en een man 
genaamd Robert die van zijn baas mee mocht omdat hij zo’n grote order had afgesloten, 
dan denk ik dat is je werk toch?? Afijn met mij erbij, Henkkie weet alles ter Maten, een 
leuk gezelschap. Van het bestuur waren de volgende mensen mee, uiteraard de 
voorzitter, kabouter Hans Plop, de penning meester Tanco accordeon Mulderij, 
Algemene zaken Ralph ik vind alles goed Maassen, uiteraard Robbie ik drink alles de 
Bruin, Technische zaken, Henry ik doe alles wat Hans zegt Rutten en Sponsor zaken en 
PR, Norbert ik moet nog veel leren Voshol. Al met al, we zijn onderweg. Natuurlijk was 
onze huisfotograaf, Jolanda met haar grote lenzen van het Kaar Meijdert er ook bij maar 
dan kan ik niet zoveel over uitweiden, ze sliep op kamer 4 maar daar schijnt ze nooit 
geweest te zijn. Na een vlucht van ca. 2.5 uur, landen we op Malaga en werden we naar 
ons hotel gebracht. Dit hotel was eigenlijk het enige goede aan de reis, grote 
comfortabele kamers en het eten was geweldig. We zouden worden opgewacht door de 
selectie, maar die was nergens te vinden. Nu bleken ze in een grote zaal te zitten alwaar 
een voetbal quiz werd gehouden, lekker belangrijk als je dorst hebt, gelukkig was deze 
gauw afgelopen en konden we doen waar we zin in hadden. Nu was ik om 6.00 uur in de 
ochtend op gestaan en de volgende morgen om 5.00 uur moet ik veel moeite doen om 
de gebroeders Hartog in de taxi te krijgen, je moet toch op je kinderen passen. Resume 
om 9.00 uur de volgende ochtend stonden ze op mijn deur te bonzen, had me verslapen, 
maar ja word wat ouder he. 

 

 



 

 

 

Dag 2 

De dag begon. zoals ik al zei met veel gebons op de deur, het ontbijt begon om 8.00 uur 
en ik was niet aanwezig, was trouwens de enige dag, alle andere dagen, waar ik wel om 
8.00 uur beneden zat, was ik alleen, hadden ze het ontbijt naar 9.00 uur verschoven 
zonder dit door te geven, maar vooruit, vandaag de eerste training. Vol goede moed naar 
de training accommodatie met de bus. Deze lag in een uithoek, geen winkels in de buurt 
dus iedereen had een droge strot. Afuin je moet er wat voor over hebben, Teus Luchhies 
gebruikte zijn drone om van bovenaf wat impressie te krijgen van de arbeid die op het 
veld werd gelegd. Robert, die van zijn baas mee mocht spurtte nog een paar keer mee, 
maar duidelijk was te merken dat de selectie niet helemaal in topvorm was. Spiering 
gilde als een speenvarken maar er was geen beweging in te krijgen. Toen het eindelijk 
was afgelopen, terug naar het hotel alwaar de lunch werd genuttigd. Het was jammer 
dat het een bewolkte dag was, echter na de lunch zijn sponsoren en bestuursleden 
ergens op een terras beland, en zie daar, de zon kwam even door en het werd nog echt 
gezellig. Die middag waren er ook gesprekken met de selectie spelers, Michel lachebek 
van Noort had een aanvang gemaakt met de gesprekken. Dit hoorde we op het terras 
waar we zaten, aangezien de halve selectie zich te goed deed aan tapas en bier, niet 
normaal wat die gasten kunnen eten en drinken. Tis maar goed dat ik als laatste weg 
ging, anders had heel die tafel nog vol gestaan. Bij aankomst in het hotel ging ik me dus 
even opfrissen, en wat denk je, krijg ik te horen dat het contract van Michel lachebek van 
Noort met een jaar is verlengd zonder overleg met mij, hoe durven ze. Denk wel dat 
Henry ik doe alles wat Hans zegt het aan onze voorzitter kabouter Hans Plop heeft 
gevraagd. Na het diner was de avond voor iedereen in te vullen naar eigen inzicht. Ik heb 
nog nooit zoveel selectie spelers hard zien lopen, allemaal de taxi in en alles was weg. 
De broer van Maxxie Overgewicht, ik zal zijn naam niet noemen, was al veel eerder weg, 
moest een opname doen voor zijn werk hetgeen tot de volgende ochtend 6.00 uur 
duurde ja ja er staan veel oude gebouwen in Marbella. Zelf stapte ik met twee andere 
kornuiten in de taxi en gingen we naar het casino, heb daar heel de avond in mijn eentje 
zitten kniezen waarom er verlengd is met de hoofdtrainer. Vooruit dan maar is een 
gezellige vent dus komt wel goed. S ’avonds op tijd terug in het hotel alwaar we net op 
tijd waren voor het laatste drankje en mochten aanschouwen dat de bestuursleden 
waggelend zich naar hun kamer verplaatste om lekker te gaan slapen. Nu sliep Jolanda 
op de kamer tegenover mij, maar u raad het al, geen gehoor en een onbeslapen bed. 
Was weer een lange en gezellige dag, welterusten. 

 



 

Dag 3 

Zoals ik al zei, om 7.30 uur was ik beneden maar ontbijten konden we pas om 9.00 uur, 
dus maar een poosje buiten gelopen om de tijd door te komen. Na het ontbijt ging men 
voet volleybal op het strand spelen, dus met z’n allen gelopen naar het strand waar 
e.e.a. werd opgezet en de partijen onderling lekker bezig waren. Ook vandaag een beetje 
bewolkt weer, alle tentjes weer dicht dus ging Teus Lucchies maar weer met zijn drone 
spelen. Nu staat er een groot beeld langs de weg en het leek Maxxie overgewicht wel 
leuk als Teus Lucchies met zijn drone hier door heen zou vliegen. U raadt het al, Teus 
richtte verkeerd en de drone ligt nu nog op dat standbeeld. Dus begonnen we ons te 
vervelen totdat onze voorzitter Kabouter Hans Plop zei, laten we kijken of we ergens op 
de terugweg een ( verwarmt ) terras kunnen vinden. Zo gezegd zo gedaan. Voor zover het 
voet volley, trainers hebben gewonnen van de selectie, hetgeen me niet verbaasde.  Een 
paar selectie spelers waren de weg kwijt en liepen de zee in, maar die hebben ze er weer 
uit gehaald. Na ons bezoek aan een terras, terug naar het hotel alwaar de lunch werd 
genuttigd, Na de middag stond er een training op de planning maar die ging niet door 
zodat enkele spelers gingen paddelen, ook gingen een paar selectie spelers de stad in 
om een leuke locatie voor het avondeten uit te zoeken. Alles om maar weg te zijn en te 
drinken natuurlijk. Daarnaast gingen enkele bestuursleden en sponsors, geregeld door 
Norbert ik moet nog veel leren Voshol, een fietstochtje maken door Marbella. Hier bleek 
dat Norbert nog veel moest leren, de fietsen die we kregen zouden niet eens in de 
tweede wereldoorlog door de Duitsers worden ingenomen, niet vooruit te branden zo 
slecht. De gids die met ons mee ging sprak alleen maar over Moeslims en Christenen, 
bomen uit verre landen, Marokko, Mexico enz. We hebben langs de kust drie keer 
dezelfde route gereden, kortom iedereen verlangde naar het einde van de fietstocht. De 
oude stad Marbella was erg leuk, echter iedereen begon tegen de gids te koeren dat we 
zo snel mogelijk ergens op een terras wilde zitten hetgeen geschiedde. Norbert ik mag 
mee van de baas, regelde een terrasje en de middag werd toch nog in stijl afgesloten. Bij 
terugkomst in het hotel bleek dat men een goede locatie had gevonden waar we met zijn 
allen een tapas maaltijd in een gezellig tentje op het buitenterras konden nuttigen. 
Tussendoor waren er in het hotel gesprekken met de rest van de trainers geweest, het 
schijnt dat ze allemaal hebben verlengd. Zo jammer dat ik er weer niet in werd gekend.  
Toch werd het een hele gezellige avond, eten in Marbella in een Tapas bar is aan te 
bevelen, was deze keer goed geregeld, de avond werd afgesloten aan de bar van het 
hotel alwaar het waggelen weer begon. Rest mij te vertellen dat, nadat Jolanda weer 
foto’s had gemaakt van al het voorgaande, ze weer spoorloos was verdwenen. 

 

 

 



  

Dag 4 

Vandaag is er een extra training ingelast tussen 16.00 en 18.00 uur, maar daar over 
straks meer. Na het ontbijt stond er een strandwandeling op het menu, lekker wandelen 
langs de kustlijn. Voor het hotel werd er afgesproken, sommige spelers wilden nog gaan 
paddelen en gingen dus niet mee. U raad het al, onderweg bleek dat er één speler van de 
selectie aanwezig was, de rest ging wat anders doen, waarschijnlijk slaap inhalen, want 
de meeste waren om 5.00/6.00 uur terug gekomen in het hotel. Uiteraard nam Norbert ik 
moet nog veel leren de leiding dus kwamen we op een kilometers lange weg terecht 
waar niets te vinden was voor koffie o.i.d. Deze dag was lekker zonnig zodat de meeste 
wandelaars begonnen te zweten. Het werd al gauw gezellig en het bekende liedje de 
paden op de lanen uit werd ingezet door Tanco accordeon Mulderij, echter na een uurtje 
werd er in de achter hoede op vingers gefloten en hadden we de eerste afvallers, de 
twee mannen met de korstte beentjes, Kabouter Hans Plop en Henry ik doe alles wat 
Hans zegt Rutten hielden het voor gezien en haakte af. Waarschijnlijk moesten ze nog 
e.e.a. overleggen betreffende technische zaken maar ik denk dat ze het tempo niet 
aankonden gezien hun achterstand. Na dik een uur stonden we op een T splitsing waar 
Shane, de enige selectie speler, vertelde dat als we hier rechtsaf zouden gaan we nog 
een kwartiertje moesten lopen om bij de Padel banen te komen. Hij had via de sociale 
media vernomen dat er niemand actief bezig was en het terras vol zat met onze selectie. 
Aangezien het warm was ging de helft richting selectie, ook de technische staf, en de 
andere helft draaide om en ging de weg terug. Aangekomen bij het beginpunt hebben we 
onze terras van de vrijdag hiervoor maar opgezocht en een koele versnapering genomen. 
Helaas werd Rob ik drink alles de Bruin net op tijd wakker toe we naar het hotel terug 
gingen anders had hij daar nog gezeten. Na de lunch werd alles in gereedheid gebracht 
om de laatste training te doen. Aangezien Feyenoord om 16.45 thuis speelde tegen NEC 
bleven sponsoren en bestuur in het hotel om met Ralph ik vind alles goed Maassen zijn 
computer verbinding te maken met het grote scherm in de hal. Dat ging wonder boven 
wonder goed alleen die lach van die gozer ( psv-er ) na de wedstrijd stond de meeste 
aanwezige niet aan, Feyenoord speelde dus onnodig gelijk.  Halverwege de wedstrijd 
kwam de selectie terug en samen met de technische staf vertelde ze dat er geweldig 
goed was getraind hetgeen perspectief gaf voor de tweede helft van het seizoen, zou ik 
ook zeggen, niemand had er iets van gezien  en foto’s zijn geen bewegende beelden 
toch?? Die avond weer hetzelfde beeld, sprintende spelers naar de taxi’s, bestuur in de 
bar van het hotel, zelfs de vlaggenisten hadden verlengt, kortom die avond ben ik maar 
gaan wandelen om e.e.a. van deze paar dagen te verwerken. Weer op tijd om de 
waggelende eendjes naar bed te zien gaan, met uitzondering van onze voorzitter 
kabouter Hans Plop, die is na het diner gaan douchen en werd pas de volgende ochtend 
weer gesignaleerd. En Jolanda, ik zeg er maar niets meer over.  

 



De Laatste dag 

Uiteraard komt aan alle goede dingen een eind, vandaag uitchecken en in de bus naar 
Malaga toe, Eerst tijdens het ontbijt iedereen gefeliciteerd die hun aanstelling hadden 
verlengt. Ik ben daar een halve dag met tegenzin mee bezig geweest, daarna in de bus 
waar we werden uitgezet in het centrum van Malaga. Verbazingwekkend hoe hard die 
gasten lopen als er terrassen in de buurt zijn, binnen een mum van tijd stonden het 
bestuur en sponsoren nog alleen bij de bus. Wij dus onderweg naar de haven, Henry ik 
doe alles wat Hans zegt wist de weg, dus vooruit maar. Nou is die haven erg groot, het 
weer was goed, dus kwamen we terecht op een hoog gelegen terras met prachtig 
uitzicht op de haven, Het enigste nadeel daar was dat men er niet kon eten, dus dat 
werd weer verkassen. Na enige versnaperingen zijn we dus verkast naar een chic 
restaurant met minimaal 1 ster. Hier besloten Teus Lucchie en Henkie weet alles het 
voortouw te nemen om nu eens een goed voorbeeld te geven. Zo ga je uit eten, rode en 
witte wijn, vlees of vis en minimaal drie gangen. Het eten was fantastisch, de drank 
vloeide rijkelijk zo erg dat we Rob ik drink alles de Bruin niet meer hebben horen praten, 
ik kan u vertellen hoe fijn iedereen dit vond. Na de maaltijd terug naar de opstapplaats 
van de bus, iedereen gelukkig op tijd, die ons naar de luchthaven bracht. Het inchecken 
en de vlucht liepen niet zoals het hoort, 1.5 uur vertraging, maar gelukkig we gingen nog, 
later die nacht zijn er nog vluchten gecanceld vanwege het slechte weer in Nederland. 
Bij aankomst in Amsterdam moest iedereen het maar weer uitzoeken, onze bestelbus 
werd voor de deur afgezet, spullen erin en wegwezen, geloof dat er een man of vier 
achterin zat naar dat kon de pret niet deren. Op de terugweg van Schiphol naar huis 
hebben we met gevaar voor eigen leven, het sneeuwde namelijk heel erg hard, niet 
harder dan 30 tot 50 km gereden, maar iedereen is gezond en wel thuisgekomen. 

Resume: 

Trainersstaf en selectie bedank voor jullie ( sportieve ) inbreng, ik heb me kostelijk 
vermaakt, een tip voor Michel lachebek van Noort, zet bij iedere wedstrijd een bierpomp 
achter het doel van de tegenstander, je hebt je spelers nog nooit zo hard zien lopen.  

Bestuur, ja wat kan je zeggen over mensen die altijd maar met mijn cluppie bezig zijn, ik 
denk dat we deze mensen maar moeten koesteren, zoveel vrije tijd zij in de vereniging 
stoppen en dat helemaal gratis. Ha Ha. 

Sponsoren, bedankt voor jullie ( financiële ) inbreng, zonder sponsors geen 
trainingskamp. Speciaal voor Robert ik mag van de baas mee, volgend jaar je baas 
gewoon meenemen. 

En dan nu Jolanda met haar grote lenzen Kaar, uiteraard is alles wat hierboven staat een 
klein beetje overdreven, je bent een intelligente, sociale en lieve dame die zich 
uitstekend overeind gehouden heeft tussen al dat mannen geweld, natuurlijk was je 



iedere nacht op je kamer, ik kan het weten, want ik sliep in de kamer er tegenover en 
hoorde je snurken na al die flessen Rose. ( geintje ) 

 

Voor wat betreft mezelf, ik heb genoten van iedereen die er bij was, praat ik soms erg 
negatief over de gang van zaken, over mensen, enz. weet dan, ik kan niet anders, zo ben 
ik nu eenmaal. 

 

Sportieve groet 

 

Henk weet echt alles ter Maten.  

 

 

 

 

 

 

 


